Theo Mollee




Sterven doe je niet ineens
Maar af en toe een beetje

En alle beetjes die je sterft

’t is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
Je zegt ik ben wat moe,
Maar op een keer dan ben je

Aan je laatste beetje toe.

Bedroefd maar vrede hebbend met de rust die hij nu gevonden heeft,
laten wij weten, dat op 25 juli is overleden

onze lieve (schoon)vader, broer, zwager, opa en ome,

Theodorus Johannes Mollee

Theo

* Amsterdam, 14 juli 1941 T Lelystad, 25 juli 2018

sinds 1989 weduwnaar van
Gerda Mollee-Rekelhof

Marco en Elvira
Frank en Karin
Danny en Sabrina

Isa, Bast en Lars

Lenie Rekelhof

Correspondentieadres: Karveel 04-12
8231 AB Lelystad

Gelegenheid tot afscheid nemen is er op donderdag 2 augustus van 12.45 tot 13.00 uur in de aula

van het yardenhuis van Lelystad (Olandhorst), Oostranddreef 1 te Lelystad.

Aansluitend begint om 13.00 uur de uitvaartplechtigheid.

Daarna zal Theo begraven worden bij zijn grote liefde.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en kunnen we onze herinneringen aan Theo

met elkaar delen onder het genot van een drankje.




